Bericht van de voorzitter

Het was een roerig jaar 2021 voor ons allen, dat kun je wel zeggen.

Ingrid heeft haar geliefde Luc verloren en ook onze lieve baritone Corinne heeft
haar strijd tegen een nare ziekte verloren.
Ook zijn er leden die het in de privésfeer moeilijk hebben gehad.

Ik heb bewondering voor de manier waarop Ingrid is opgevangen door onze leden
en ook van Corinne hebben we op een Dutch Pride- waardige manier afscheid genomen.
Ik wil jullie hiervoor allemaal hartelijk danken.

Corona heeft ook dit jaar een intense impact gehad op ons doen en laten.

Toch hebben we geprobeerd er het beste van te maken. We hebben de eerste maanden van het jaar
weer gerepeteerd via Zoom. Toen hebben we allemaal samen in een Zoom video het prachtige
Anthem ingezongen, die te vinden is op ons YouTube kanaal.

Dank aan Hettie en Reinier voor het beschikbaar stellen van De Roozeboom voor de momenten dat
wij daar mochten zijn, toen het niet anders kon. In juli en vanaf september konden we weer in de
Baanbreker terecht.

Als bestuur hebben wij gevoeld dat wij, ondanks het noodgedwongen loslaten tijdens de opgelegde
maatregelen, de onderlinge band wilden aanhalen door in het voorjaar een lentegroet te brengen
met paaseitjes en tulpen, om zo te laten zien dat we een eenheid zijn en aan elkaar denken.

Samen zijn we tenslotte sterk!

Gelukkig zijn er ook leuke momenten geweest dit afgelopen jaar.

Kim heeft er een schattige tweeling bij, die we live hebben kunnen zien tijdens de uitgifte van de
Kerstpakketten.

We traden in september op in lJsselstein op de Verenigingenmarkt.

In het najaar hebben we twee leuke coachings gehad van Robin van Beek en Bianca van Dreumel,
waar we veel van hebben kunnen leren en met plezier op terugkijken.

Ook hebben zich nieuwe en ook oud-leden aangemeld om zich (weer) bij ons koor aan te sluiten.

Natuurlijk is ook de Kerst Sing-Along leuk geweest, waarbij we potentiéle nieuwe leden hebben
kunnen laten zien hoe heerlijk het is om bij DP te zingen.

We hebben dit event moeten afbreken, maar houden contact met diegenen en hopen het op een
later moment weer op te pakken.

Ik wil een ieder bedanken voor de geleverde inzet in 2021 en wens jullie allen een gezond en

muzikaal 2022!

Lia van de Rijt

januari 2022



